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LHBT-vrije zones
in Polen, daar word
ik verdrietig van

Al dertig jaar staat Dolly Bellefleur, het alter ego van
Ruud Douma, op de barricades voor acceptatie van
de LHBTI-community. Onder andere met zelfgeschreven
liedjes en scherpe protestsongs.

Ruud (59): "Toen ik dertig jaar geleden voor het eerst als vrouw
op het podium stond, had ik nooit verwacht dat ik het boeg-
beeld van de queercommunity zou worden. Ik was destijds
gevraagd in een theater een revue te presenteren, maar daarna
kwamen er steeds meer maatschappelijke dingen op mijn
pad. Zo trad ik regelmatig op voor doodzieke aidspatiénten die
hun allerlaatste vakantie met hun partner doorbrachten in een
verpleeghuis van het Rode Kruis. Ik zing tegenwoordig ook in
verzorgingshuizen, waar veel LHBTI'ers te maken krijgen met
discriminatie. Aan de ene kant zijn we als queercommunity
mondiger geworden en zijn dingen beter geregeld; de positie
van transgenders is verbeterd en het ‘homohuwelijk’ is inge-
voerd. Maar er worden ook nog elke dag homostellen in elkaar
geslagen en als ik zie wat er nu in Polen gebeurt met LHBT-vrije
zones, dan raak ik daarvan nog altijd van slag. Ik begrijp na al
die jaren nog steeds niet waarom mensen zo moeten focussen
op iemands geaardheid of gender; er zijn zoveel belangrijkere
onderwerpen waar we ons druk over zouden moeten maken.
Homo, hetero, lesbisch, transgender of (b)i? We are family! Die
boodschap probeer ik in al mijn optredens te verpakken, of ik
nu op het podium sta tijdens een protest tegen de Russische
antihomowet, of op een school. Zodra ik transformeer tot
Dolly en een speciaal voor mij ontworpen creatie aantrek, heb
ik een toverstafje in handen waarmee ik zware onderwerpen

lichter kan maken. Mijn teksten zijn altijd met humor en een
kwinkslag; ik wil niet als een dominee met een vingertje gaan
wijzen. Bij de meest fervente tegenstander probeer ik dan toch
een lachje tevoorschijn te toveren. lemand kan een stellige
mening hebben, maar als daar een barstje in komt, heb ik een
opening om diegene wellicht anders te laten denken. Na de
protesten tegen de Russische antihomowet kreeg ik veel haat-
mails en soms beangstigt dat me weleens privé. In januari
werd ik gevraagd om kinderen voor te lezen in een Nijmeegse
bieb en daar was zelfs extra beveiliging nodig omdat bepaalde
groeperingen bedreigingen hadden geuit in verband met mijn
aanwezigheid als ‘voorleesmoeder’. Daar kan ik moedeloos
van worden, maar het wakkert mijn strijdvaardigheid ook aan.
De reacties van Russische jongens die zich gesteund voelen,
het meisje dat door mijn liedje in haar klas uit de kast durfde te
komen en de transgender die ik kan helpen in zijn of haar
transitie: dat is waar ik het voor doe.

Ik vrees dat ik niet snel overbodig word, want in de huidige
maatschappij is hetero nog de norm. Kijk maar hoeveel mensen
er vallen over een genderneutrale aanpassing van de NS van
‘dames en heren' naar ‘reizigers’. Gelukkig durven genoeg
jongens tegenwoordig ook in een rok naar school, maar het
duurt nog wel een paar generaties tot volledige acceptatie. lk
ben niet pessimistisch maar realistisch. Ik werd als kind gepest
omdat ik anders was, maar gelukkig hebben mijn ouders me
altijd gesteund. Van hen heb ik geleerd dat je niet alleen op de
wereld bent en anderen moet helpen. Zolang ik dat kan doen
en daar plezier aan beleef, zal ik in het harnas sterven. »
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